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~DIEP IN IEDERS HART LEEFT WEERSTAND TEGEN HET KRUIS VAN
CHRISTUS EN DEWIJZE WAAROP DE HEERE WERKT"

Andreassen

nodig in de
KERK

i i

Jakobus werd jong weggenomen, al werd hij wellicht als
onmisbaar gezien. Zijn broer Johannes diende tot op
hoge leeftijd in Gods Koninkrijk. Het werschil in Gods
leiding met Zijn kinderen is voor Dirk-Jan Nijsink een
van de aansprekende dingen in het leven van de twaalf
discipelen.
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' "Er liggen
E‘ZOGP jongeren

olgen” is de titel van het

boekje dat H.]. Nijsink
n schreef voor de actie die de
Jeugdbond Gereformeerde Gemeen-
ten (JBGG) momenteel voert voor on-
derwijs in India, Pakistan en Nigeria.
Het gaat volgens de ondertitel over
wowaalf jongeren in het spoor van de
Meester.”
Nijsink was vier jaar jeugdwerkad-
viseur van de SGP-jongeren, werkt
sinds 2011 bij de JBGG en is sinds
2014 ouderling in Utrecht. Het boekje
ontstond naar aanleiding van een
artikelenserie die hij als eindredac-
teur van jongerenblad Daniél schreef,
»Er liggen voor jongeren veel lessen
in het leven van de discipelen. Wat
betekent het christen te zijn? Meer
en meer alleen komen te staan. Dat
kennen christelijke jongeren in Ne-
derland ook.”
Het discipelschap kende fases. , Eerst
waren er nog veel mensen om de
Heere Jezus heen, Na Johannes 6 zie
je dat de discipelen alleen komen te
staan: ,Deze rede is hard; wie kan
dezelve horen?” En dan Jezus’ vraag
aan de twaalven: Wil gijlieden ook
niet weggaan?"” Deze indringende
vraag komt ook op jongeren af.”
De vragen rond kerkverlating houden
de werkers bij de |BGG intensief
bezig. ,lklasin "De slag om het
hart” van Herman Paul de waar-
schuwing dat we kerkverlating te
veel proberen te verklaren en dat we
vervolgens te veel verwachten van
menselijke inspanning om er iets aan
te doen. De kerk moet belijden dat
het God niet uit de hand loopt.
Bij mijn catechisanten zie ik ook wat
een appél de wereld op hen doet. Er
is zo veel wat het verlangen van hun
hart aanspreekt. De consumptiemaat-
schappij, de hang naar zelfontplooi-
ing, carriére bouwen, streven naat
het perfecte plaatje. Dat gebeurt ook

in de kerk, ook in m'n eigen hart."”
Pasklare antwoorden voor ouders

die het ene na het andere kind zien
vertrelken uit het kerkoverband waar
God hen plaatste, hebben de [BGG-
werkers niet. ,We weten wel dat God
getrouw is aan Zijn Woord. Er zijn
veel voorbeelden van mensen die
terugkeerden. Vaak hoor je dan dat er
in het voorgeslacht voor hen gebeden
is. Die gebeden liggen voor Gods aan-
gezicht, Paulus noemt zichzelf een
voorbeeld van Gods lankmoedigheid:
als een vervolger van christenen door
de Heere wordt overwonnen, hoeft
niemand te wanhopen.”

STEEDS MINDER WETEN
Nijsink volgde de levensgang van de
discipelen op de voet. ,Na Petrus’
belijdenis waarom de twaalf disci-
pelen hun Meester niet kunnen en
willen verlaten, zegt de Heere Jezus
dat Hij hen heeft uitverkoren: het

is alles Zijn werk. Dat zij blijven,
komt doordat Hij hen uitkoos en nu
vasthoudt. Op het moment dat het
groepje discipelen alleen komt te
staan, opent Jezus het perspectief

op Zijn gemeente, die Hij door Zijn
lijden en sterven zal verwerven. Ze
moesten echt losgemaakt worden
van de synagogedienst om leiders
van de christelijke gemeente te wot-
den, schrijft ].H. Bavinck.

Vanaf dat ogenblik zie je dat de dis-
cipelen het onderwijs niet meer be-
grijpen. Toen Jezus hen riep, legden
meerderen van hen een belijdenis af,
die toen ook echt taal van het geloof
was, Maar aan het eind van de om-
wandeling, op Goede Vrijdag, viucht-
ten ze allemaal weg. Dat is de praktijk
van het geestelijk leven: dat je hart er
vol van is als je wordr stilgezet, maar
dat je daarna jezelf steeds meer leert
kennen als een klein mens dat weinig
weet en het zondaarsbestaan niet

te boven komt.”

Johannes 14 sprak Nijsink tijdens het
schrijven sterk aan: , Na de voorzeg-
ging van Petrus’ verloochening hing
er grote spanning. De discipelen
voelden dar er iets ging gebeuren. Uit
Thomas' woorden ,wij weten niet
waar Gij heengaat” spreekt ontred-
dering: het gaat allemaal mis. Gods
kinderen kennen iets van die angst
van de discipelen dat ze Hem kwijt-
raken. En dan klinkt het: ,,Uw hart
worde niet ontroerd; gijlieden gelooft
in God, gelooft ook in Mij." Daaruit
spreekt zo veel zekerheid voor disci-
pelen die het zelf niet meer weten.
Toen ik dat gedeelte onderzocht,
worstelde ik zelf met die vragen: is
het waar in m'n leven, is de Heere
begonnen? Johannes 14 deed veel
kracht: ,Gelooft ook in Mi).” Als je
het zelf niet weet en je mag door het
geloof iets zien van de Heere Jezus,
dan stroomt je hart vol van liefde en
verwondering.”

WEERSTAND

De discipelen waren jonger dan vaak
wordt gedacht, ontdekte Nijsink.
wPetrus had een schoonmoeder,
maar hij was waarschijnlijk de oud-
ste.” Drie jaar trokken de jongeren
intensief met elkaar op. Toch heeft
niemand van hen Judas doorzien.
wCalvijn noemt dat de grootste
waarschuwing voor allen die in de
kerk dienen. Judas heeft de kracht
van Zijn Naam gezien, maar de
vijandschap groeide. Misschien heelt
Hij gedacht dat Jezus andere dingen
zou doen. Bijvoorbeeld de Romeinen
verjagen. Simon Zelotes dacht dat
waarschijnlijk ook, maar die werd
voor Gods Koninkrijk ingewonnen,
Diep in ieders hart leeft weerstand
tegen het kruis van Christus en de
wijze waarop de Heere werkt. Als de
Heilige Geest in je hart begint, ga je

ervaren hoe de oude mens daartegen-
op komt, tegen verlossing waar van
mij niets bij kan en mag. Luther zegt
dat hij erachter kwam dat hij niets
anders kon dan God haten. Totdat de
poort van het paradijs openging en
hij zag dat het ging om een geschon-
ken gerechtigheid.

Dat is een les, ook voor jongeren:

we moeten leren dat je bij de Heere
niets goeds meebrengt. Met de

beste bedoelingen vragen Jakobus en
Johannes of ze om vuur van de hemel
moeten bidden. In het licht van het
Oude Testament was dat geen uitzon-
derlijke vraag. Maar de Heere Jezus
zegt: ,,Gij weet niet van hoedanigen
geest gij zijt.” Hij was gekomen om
te behouden, niet om te verderven.”

O0GGETUIGEN

Jongeren stellen het zich vaak voor:
als ik toen had geleefd en de wonde-
ren had gezien, zou ik wel geloofd
hebben, zegt Nijsink. ,,Maar dat is
niet zo. De discipelen hebben Jezus’
omwandeling drie jaar lang meege-
maakt, maar pas na Fasen opent de
Heere hun ogen en zien ze dat de
ingrijpende gebeurtenissen van de
achterliggende dagen de vervulling
van oudtestamentische profetieén be-
tekenen. De twaalf jongeren kwamen
uit de synagogedienst en moesten
leren op een nieuwe manier naar het
Oude Testament te kijken.”

Een thema als het leven van de dis-
cipelen vitdiepen is heel waardevol,
zegt Nijsink. ,Het geeft veel inzicht
in hoe de Heere werkt, hoe Hij roept
en Wie Hij is. Het gaat in de evange-
lién niet om de discipelen, maar om
hoe de Heere Jezus hen leidt.™

PETRUS BLEEF LEIDER
Boeiend vond de schrijver de ver-
schillen tussen de discipelen. ,,De
Heere verandert karakters niet; een
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extravert persoon als Perrus wordt
niet opeens introvert. Karakters wor-
den wel geheiligd.”

Petrus bleef de natuurlijke leider. , Je
leest nergens dat andere discipelen
met hem om die plaats pestreden
hebben. Dat hij die positie ook na zijn
verloochening behield, is voor hem-
zelf het grootste wonder geweest,
~2egt Mijn discipelen en Petrus”,
schrijft Markus, die mogelijk veel
gebeurtenissen uit Petrus’ mond
optekende. Juist voor een vooraan-
staand man als Petrus was een diepe
weg nodig om hem te leren dat hij
niets voor zijn Meester kon doen. Hij
is er een voorbeeld van hoe de Heere
al ons werk afbreekt, om genade

des te heerlijker te laten schitteren.
Petrus had niets meer om zich op te
beroemen, Er bleef niets van hem
over, maar de Heere liet hem niet los,
Hij schreef Petrus niet af. Dat is het
grootste wonder van genade.”

MEER ANDREASSEN

Petrus' broer Andreas was een heel
ander persoon. ,Hij wordt nooit
zelfstandig genoemd, maar altijd

als de broer van Petrus. Altijd in de
schaduw van anderen. Ootmoedig.
Andreas was een heel gewoon mens,
maar het gaat in de Bijbel juist over
gewone mensen, Dat is de kracht van
het Evangelie.

Juist van Andreas lees je dat hij men-
sen bij Jezus brengt: zijn eigen broer
Simon, de jongen met vijf broden en
twee vissen, en enkele Gricken. Hij
had oog voor het kleine. Christenen
als Andreas zijn parels in de kerk. Ze
hebben geen last van jaloezie als ze
anderen voor moeten laten gaan. De
ketk heeft meer Andreassen nodig.”
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